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JAAROVERZICHT 2025. 
 
Het Bestuur. 
Op 1 januari 2025 bestond het bestuur uit 6 personen.  Er was één vacature. Het bestuur vergaderde 
maandelijks.  
Jacqueline Bonants-van Cuijck was onze expert op het gebied van de WMO en de 
participatiemaatschappij. Regelmatig kon zij Merselonaren met vragen dienaangaande op het juiste 
spoor zetten.  
 
De bestuurssamenstelling was per 1 januari 2024 als volgt: 

• Gerrit Hendriks,   voorzitter 

• Huub Creemers   secretaris 

• Martien Emonts   penningmeester  

• Tilly Wiechert   lid (organisatie activiteiten)  

• Nellie Muijsers-Verheijen  lid (organisatie activiteiten) 

• Herman Zegers   lid (organisatie activiteiten) 

• Vacature    1 lid 
Het bestuur vergaderde in het afgelopen jaar 10 keer, telkens in “de huiskamer” van de MFA. 
Daarnaast werden de vergaderingen van de Centrale van Seniorenverenigingen in Venray bijgewoond, 
alsmede de vergaderingen van de dorpsraad. 
 
Op 1 januari 2025 telde onze vereniging 143 leden. 
 
Op 1 juli overleed Wim van Osch, 79 jaar oud. 
Op 7 juli namen we afscheid van Annelies Poot. Zij mocht 70 jaar worden. 
Op 23 december overleed Betsie van Tilburg-van Boxmeer. Betsie werd 84 jaar. 

 
Januari. 
Op 4 januari hielden we onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst.  We mochten 57 leden 
verwelkomen. Nadat de voorzitter iedereen, en alle aanwezigen elkaar, het allerbeste voor het 
nieuwe jaar hadden gewenst proostten we met een glaasje glühwein op 2025. We zijn benieuwd wat 
het voor ieder persoonlijk, voor de vereniging in het algemeen en voor de maatschappij gaat 
brengen.  
 

Februari. 
Deze maand hielden we onze traditionele carnavalszitting. En als je de reacties van de (ruim 100!!!)  
aanwezigen mag geloven dan was het TOP. Reviews als ”Zelden zo hard en veel gelachen”,  “Wat 
hebben we een plezier gehad” en “Wat een geweldige avond” geven aan dat het een gaaf 
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programma was. Alle credits dus voor de activiteitencommissie! De programmering en de  aard van 
de artiesten pasten perfect bij ons publiek. Volgend jaar weer! 
 
PS: Mensen met humor vinden altijd wel een spijker om dagelijkse ergernissen aan op te hangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maart. 
Op 28 maart was onze jaarvergadering 2025. De 
belangstelling was GROOT! Er hadden zich 101 (!) 
leden aangemeld, waarvan er uiteindelijk slechts 2 
afvielen door ziekte. De overige 99 toonden zich 
meer dan tevreden over het reilen en zeilen van 
de vereniging, de activiteiten, het financieel 
overzicht en de sfeer in de vereniging.  
 

April. 
Op 5 april bekeken ruim 100 belangstellenden in 
onze tot “bioscoop” omgetoverde MFA de Brabantse film “Oda, vlucht door de eeuwen”. Het verhaal 
van deze film is gebaseerd op de legende van St. Oda, naamgeefster van o.a. St. Oedenrode en onze 
fanfare St. Oda. Het verhaal nam een door velen niet verwachte wending. De voorstelling werd door 

onze activiteitengroep georganiseerd i.s.m. de CvS Venray.  
Wat betreft de “setting” van het publiek t.o.v. het scherm moet wellicht 
vermeld worden, dat sommige gasten wel een zitplaats hadden, maar de 
voorkeur gaven aan een staanplaats. Dit om te voorkomen, dat het 
achterhoofd van hun voorbuurman en de schaduw daarvan op het 
scherm de hoofdrol in de film vertolkten…. M.a.w., bij een volgende 
gelegenheid goed kijken naar de manier van projecteren, het plaatsen 
van de stoelen en wellicht alle aanwezige schermen gebruiken. Dat zal 
het kijkgenot voor eenieder beslist verhogen.  
 

Wat 'n leut!!! 

Jaarvergadering 
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Mei. 
Op 14 mei ging de halve vereniging (71 deelnemers!!)  Happen en 
Trappen. De Activiteitencommisssie had een mooie tocht uitgezet in 
de Peel, ongeveer 55 km. lang. Bij onze eerste halte genoten we 
koffie met vlaai, tussen museaal oud ijzer en bijenvolken. Via de 
Natuurpoort (lekkere lunch)  en de Willem III hoeve (ijsje) 
belandden we tenslotte bij de Lekkernij voor een volgende lekkernij. 
Een mooie tocht, begunstigd door prachtig fietsweer, met helaas 
voor één van de leden een bitter einde. In het rulle zand bij de 
uitkijktoren in Ysselsteyn sloeg voor één van ons het noodlot toe. 
Het stuur sloeg om en het gevolg van deze valpartij was een 
gebroken enkel. Doordat er in het bos afsluitingen waren kon de 
ambulance niet helemaal ter plekke komen zodat de laatste 200 
meter  een soort hindernisbaan werden voor patiënt en brancard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook in mei was de pannenkoekenbakdag, i.s.m. de kinderen van de basisschool. Alles was klaar, dus 
bakken maar!  
 
 
 
 

 
 
PS: “Hoe ouder je wordt, hoe meer je op jezelf gaat lijken.” 
 

 
 
 

Het was lekker, velen genoten ervan en het bleef nog lang  goed ruiken. 
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Juni. 
 

Op 11 juni bezochten 43 leden de studio’s van L1 in 
Maastricht. Dankzij Pim achter het stuur, die bekwaam 
de vleermuizen ontweek op de A2 , werden we ruim op 
tijd hartelijk ontvangen met koffie en Limburgse vlaai. 
Twee gidsen leidden ons door de diverse studio’s, we 
zagen bekende tv persoonlijkheden en enkelen die 
deden alsof ze dat waren. Een erg leuke belevenis om 
eens in deze " keuken" te mogen kijken. 
Verbazingwekkend zoveel als er komt kijken bij het TV-
maken. Vol informatie togen we vervolgens naar Herten 
voor een prima lunch in " De Schuur". 

 
Volgende halte was hartje Roermond. De keuze was reuze: 
diverse wandelroutes, imposante kerk bekijken of meteen naar 
het terras.   
De dag werd afgesloten met een heerlijk aspergediner: wit goud 
van soep tot toetje, ook wit (ijs), echter met rode aardbeien. Een 
gezellige dag, prachtig weer, prima stops en een warm applaus 
voor de organisatie.  
 
 
PS: We behandelen de aarde alsof we er nog een in reserve hebben. 

 
Juli. 
Op 1 juli moesten we afscheid nemen van ons lid Wim van Osch. Wim overleed op 79-jarige leeftijd. 
Op 7 juli overleed Annelies Poot. Zij werd 70 jaar.  
 
Op 1 juli organiseerden we voor de tweede keer een kermislunch. Liefst 80 leden waren erbij. Het 
was aangenaam: de kwaliteit van de lunch en de temperatuur in ‘t Anker met dank aan de airco. 
Buiten echter vielen de mussen van het dak door de hitte, en, mede op advies van de regering en 
andere weerkundigen, ging het kermis- ”concert” na de lunch in den Tommes niet door. Alle 
betrokkenen waren het eens met de afgelasting: den Tommes, het orkest en de organisatoren. 
Volgend jaar dus een nieuwe kans met  hetzelfde orkest en lagere temperaturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook in juli genoten tientallen aanwezigen van een avond in Duitse stijl. De gasten waren niet alleen 
leden van onze vereniging, ze kwamen ook uit de omliggende dorpen. Ze genoten allen van de 
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optredens van Rob und Janneke, die, geheel op zijn Duits, schlagers, meezingers en evergreens ten 
gehore brachten. Getuige de vier (!) toegiften werd nu optreden op waarde geschat.  
Ook de inwendige mens werd niet vergeten! Henk creëerde op de bakplaat ware kunstwerken bij het 
bakken van hamburgers en worsten. Van tevoren had hij al vreugdetranen gehuild bij het uien 
snijden. En Marjolein, Chris en Stan zorgden voor het natje.  
Kortom, een avond mit schwung und Stimmung, een volle maag en dito hoed en een reclame voor 
onze vereniging. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PS: “Waar of hoe je ook loopt, je kunt overal de muziek van het leven horen.” 
 
Augustus. 
Twee groepen, elk 30 personen,  gingen op excursie naar vliegbasis “De Peel”. Daar staan apparaten 
waarmee je mensen kunt vermoorden maar die ook kunnen voorkomen dat er mensen mee 
vermoord worden. Helaas hebben we anno 2025 veel situaties in onze wereld waarin deze apparaten 
gebruikt worden. 
We werden natuurlijk ook rondgeleid in hun museum. We kregen veel interessante informatie over 
allerlei apparatuur en machines, die, ook in het verleden, gebruikt werden door legers van leiders, die 
vonden dat de tegenstanders voor hen moesten buigen. Meestal zijn dan de gewone onschuldige 
burgers dan de dupe. Jammer, dat er zulke musea bestaan. Gelukkig konden we een lunch nuttigen 
tegen “vooroorlogse” prijzen…. 

PS: “Wanneer men wil genezen is men reeds half gezond.” 
 
September. 
Het bezoek aan de bibliotheek in Venray was zinvol en goed georganiseerd. De deelnemers kregen 
uitgebreid informatie over de mogelijkheden die bibliotheken tegenwoordig bieden. En dat gaat véél 
verder dan alleen maar het uitlenen van boeken zoals velen van ons dat uit hun jeugd kennen.  
 
Oktober. 
Op 1 oktober toog een aanzienlijk aantal leden naar de jaarlijkse dag van de senioren in Venray, 
georganiseerd door de Centrale van seniorenverenigingen in Venray. Alle door de organisatie aan 
onze vereniging beschikbaar gestelde kaarten werden verkocht. 
  

Geïnteresseerde toeschouwers 

Goed voorbereiden en dan samen genieten 
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De najaarsvergadering van dit jaar hielden we voor de eerste keer in de MFA D’n Hoek. Het was een 
drukbezochte vergadering tijdens welke we de lopende zaken met de talrijke aanwezigen bespraken. 
Er werd een kort overzicht gegeven van de financiële stand van zaken  en we blikten vooruit op de 
nog komende activiteiten van dit jaar. De algemene teneur was: een gezonde vereniging met leden 
die tevreden zijn met hetgeen bestuur en activiteitencommissie organiseren.  
In het tweede deel van deze vergadering gaven Kitty Janssen, Jacqueline Bonants en Jenny Goumans 
een presentatie onder het motto ”Waar kan ik terecht met vragen over zaken als WMO en WLZ? En 
wat als ik niet meer voor mijzelf zorgen kan en ik niemand (meer)  heb die voor mij zorgt?” Voorwaar 
een interessante presentatie en voor sommigen (velen?) een eyeopener. 
 
Op 20 oktober had het bestuur een uitwisselingsbijeenkomst met de collega’s van Senioren Overloon. 
Sinds twee jaar staan deze ontmoetingen twee keer per jaar op de agenda. Doel ervan is, elkaars 
vereniging versterken in velerlei zin: bestuurlijk, inhoudelijk en qua activiteiten.  
 
PS: “Met een beetje tolerantie is het elke dag vakantie.” 
 
Intussen ligt ook onze “regering” op zijn achterste omdat sommigen hun zin niet kregen. En dan 
stoppen we er gewoon mee dus. Derhalve, op naar de verkiezingscampagnes met de daarbij horende 
liefdesverklaringen dan wel zwartmakerij tussen verschillende partijen. Op schoolpleinen gaan 
kinderen beduidend vriendelijker met elkaar om… 
 
 

November. 
In november werden de leden van de groenploeg, en hun 
eventuele partners, getrakteerd op hun jaarlijkse diner, als bewijs 
van erkentelijkheid voor hun inzet gedurende het jaar voor het 
dorp en voor de kas van de vereniging. Zonder de jaarlijkse 
vergoeding van de gemeente voor het werk van de groenploeg 
zouden veel activiteiten niet georganiseerd kunnen worden, of 
slechts ten koste van een grote(re)  eigen bijdrage van de leden.  
 

 
In november organiseerden we ook een excursie naar het 
oorlogsmuseum in Overloon. De deelnemers kregen in 
een rondleiding door de geschiedenis van Nederland in de 
Tweede Wereldoorlog en door de militaire hal van het 
museum. Deze militaire hal is ingericht n.a.v. de 
gebeurtenissen rond D-Day tot en  de daaropvolgende 
Slag om Overloon, de aanleiding voor de oprichting van dit 
museum. Deze excursie werd door de aanwezigen als zeer 
indrukwekkend ervaren. Gelukkig hebben we in onze 
omgeving een museum dat de (on)zin van oorlogen  met 
de daarbij horende, beangstigende, vaak indrukwekkende maar veel vaker ook intrieste verhalen van 
mensen aan iedereen toonbaar maakt. Helaas hebben we in onze omgeving ook het museum dat 
ontstaan is vanuit de oorlogssituatie. En de slogan “Oorlog hoort in een museum thuis” is helaas in de 
huidige tijd, 2025, een holle frase. Vraag dat maar eens aan de bewoners van de Gazastrook of de 
inwoners van Oekraïne of Sudan of…… 
 
PS: Als je geen dagen aan je leven kunt toevoegen, voeg dan leven aan je dagen toe. 
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December. 
Terwijl onze politieke partijen proberen een regering in elkaar te knutselen tegen de achtergrond van 
“ik wil wel met jou maar zeker niet met hem/haar” of “als ik met jou zou gaan dan gaan we altijd naar 
links en ik wil naar rechts”, bereidden wij ons voor op de altijd 
gezellige decembermaand.  
En, bijgekomen van alle stress en vaak door de media gepromote 
activiteiten, voortvloeiend uit het instituut “Kerstbal B.V.” 
vervolgden we onze verenigingsactiviteiten.  
Op vrijdag 19 december was het weer tijd voor onze traditionele 
kerstmiddag. De voorzitter mocht in zijn welkomstwoord rond het 
thema “Samen” maar liefst 106 leden begroeten. Het werd een 
gezellige middag en de aanwezigen genoten van de optredens van 
Mia Dekkers uit Overloon. Zij nam ons met haar soms kolderieke 
teksten, doorspekt met een vleugje kerst en een grotere hoeveelheid nostalgie, mee naar het 
Brabantse leven van weleer. Aan het eind van de middag nam Frans Janssen ons mee op zijn 
zoektocht naar een duiventil maar vergat ondertussen het hondenvoer. En ook de achtergrondmuziek 
van Eugène werd op waarde geschat, temeer daar hij er door vervelende omstandigheden dit keer 
alleen voor stond. De sfeervolle middag werd afgesloten met een hapje: broodjes en “wèrm vlèès”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PS: De optimist staat nooit in de regen, hij doucht slechts onder de wolken. 
 
De snertwandeling hoort intussen ook al tot de tradities. En zo genoten op 29 december ruim 50 
leden en niet-leden van een wandeling door het dorp, “opgeleukt” met historische verhalen door de 
heemkundevereniging ’t Raokeliezer. Na de wandeling stond de overheerlijke snert al te dampen in 
Dén Hoek. En ook het roggebrood met katenspek werd zeer gewaardeerd.  
 

Naast de hierboven genoemde 
activiteiten was er ook wekelijks 
het kaarten en gymmen. En met 
regelmatige tussenpozen werd er 
gekiend en gewandeld. De 
groenploeg was actief van begin 
maart tot eind november en 
zorgde met deze activiteiten voor 
de nodige inkomsten voor onze 
vereniging.  
 
 Wekelijkse activiteiten. 
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Al met al kunnen we dus spreken van weer een mooi verenigingsjaar.  
Het ledenaantal groeide van 143 naar 153, voorwaar een mooi aantal en ook een bewijs dat de 
vereniging een waardevolle plek heeft in ons dorp. 
 
De activiteiten werden druk bezocht en hooglijk gewaardeerd. Een en ander was goed georganiseerd 
en mooi van kwaliteit.  
Wat de toestand in de wereld  betreft, dat was minder positief. We hadden een chaotische regering, 
als die groep al regering genoemd mag worden. Men presteerde immers niets en vocht slechts elkaar 
de tent uit. 
En op wereldniveau? Ach, zolang egotrippers proberen elkaar de loef af te steken en als het ultieme 
doel van regeren beschouwen “hoe kan ik er zelf beter van worden” is het maar zeer de vraag hoe 
het verder moet.  Zelfs de stuurlui aan de wal hebben geen idee (meer). Het schijnt, dat de mens zich 
van het dier onderscheidt door het idee dat hij zich van het dier onderscheidt. Misschien moet het 
deze kant op: “Als de mens zich realiseert dat hij mens is, dan wordt het beslist leuk om mens te zijn.” 
 
Als we in het jaar 2026 onze vereniging kunnen laten voortbestaan in de geest van de voorgaande zin, 
dan wordt het beslist een mooi verenigingsjaar!!! 
 
Merselo, januari 2026 
Huub Creemers, secretaris 
 


